
â€˜Wie ik liefheb, die kastijd ikâ€™

Een bijzonder feitje dat slechts weinigen zullen weten: in de klokkentoren van zowel

de Rooms-Katholieke kerk in Veendam als in Oude Pekela luidde vanaf 1845 een

eeuw lang een Russische klok.

Diverse bronzen luidklokjes komen in de negentiende eeuw vanuit Rusland richting

de Groninger Veenkoloni&euml;n. Ze worden meegenomen door de veenkoloniale

schippers. De Veendammer kapitein Caspar Uil koopt ze op een van zijn reizen naar

Sint-Petersburg. 

Rusland staat namelijk bekend om zijn klokken. In Waldai, een plaatsje tussen

Sint-Petersburg en Moskou, zit een grote klokkengieterij. Bovendien zijn de klokken

goedkoper dan bij de Protestantse gieterij in Midwolda. 

Dit bronzen luidklokje uit Waldai heeft waarschijnlijk dienst gedaan als tafelklokje. Het

Russische opschrift betekent: "Wie ik liefheb, die kastijd ik". Een spreuk die ook in

Nederland bekend is, zo staat in Openbaring 3:19: "Zoo wie ik liefheb, die bestraf en

kastijd ik: wees dan ijverig en bekeer U."
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